
Weer tijd voor nieuwe opkomst. Vandaag stond het thema buiten leven op het programma.

We gingen als eerste een kleine tocht lopen waarin we allemaal opdrachten moesten doen.
Allereerst kregen we een blad waar allemaal herfstplaatjes opstonden die we gingen
zoeken. Ook tijdens de tocht hadden we nog opdrachten op bepaalde plekken op zoek naar
tamme kastanjes en twee takken. Dit is voor het einde van de opkomst. Als laatste opdracht
mochten we pijl boogschieten met verf op een blad. Mooi om te zien dat de ene echt goed
bezig was met de route en de ander echt goed met de zoekplaat bezig was.

Toen we terug waren gingen de oudste welpen vuur maken. De jongste welpen gingen een
soort van Zweeds renspel doen. In tweetallen kregen ze een antwoordlijst. In en om de
arena hingen 20 meerkeuzevragen met vragen over natuur. Ze moest van 1 tot 20 zo snel
mogelijk vragen beantwoorden. Per vraag kregen ze een letter, wat uiteindelijk tot de zin
leidde. Zorg goed voor de natuur . De kinderen waren echt super enthousiast bezig. Een
aantal tweetallen had alle vragen gevonden, sommige konden ze lastig vinden. Maar met
een beetje hulp van elkaar wisten alle kinderen uiteindelijk de zin op te lossen.

Inmiddels was het vuur in twee bakken aan. Maar waar waren nu alle stokken gebleven die
ze hadden opgezocht tijdens de kleine tocht? Gelukkig hadden we zelf ook wat stokken
verzameld. We gingen vandaag broodjes bakken en tamme kastanjes poffen. Marala en
Hathi deden voor de kinderen een stukje brooddeeg op een stokje. Ondertussen was
Raksha bezig met tamme kastanjes te bakken in een pannetje. De tijd was al omgevlogen
en eigenlijk moesten we alweer afsluiten. Echter waren de broodjes nog niet helemaal klaar.
Eenmaal klaar mochten ze bij Chil een knakworsten halen. Ondertussen waren de tamme
kastanjes ook klaar. Alles werd heerlijk gegeten.

tot de volgende keer,

Groetjes de Welpenleiding!


